
Ki Tetze “Wanneer gij uittrekt”  

Deuteronomium 21:10–25:19  
Jesaja 54:1–10  
2 Koningen 10-12  
 
Een scherpstelling voor Leven  
 
Het boek Deuteronomium is Mozes' s resumé aan het volk -voor hij sterft. Elke gedachte, richtlijn 

en zelfs elk woord kan teruggevonden worden in vorige boeken van Torah Deze week is geen 
uitzondering.  
 
In Deuteronomium zegt Mozes dat ze vier gedraaide snoeren moeten maken, en die aan de hoeken 
van hun kleed moeten bevestigen. Dit is natuurlijk een verwijzing naar Numeri 15:38-41. De 
blauwe draden dienen om hen attent te maken op de Torah, op de instructies en op HEM die hen 

die instructies gaf. De gedenkkwasten kan je goed vergelijken met een moderne trouwring. De ring 
maakt je niet getrouwd, het drukt uit dat je getrouwd BENT!  
 

Bemerk dat deze instructie over de vier snoeren vooraf gegaan wordt door instructies om geen 
zaden te mengen, geen verschillend vee samen te laten werken en in een kledingstuk geen 
verschillende draden samen te weven. Doet Hij dit enkel omdat Hij ossen met ezels of een 
gemengde wol geen mooi zicht vindt? Natuurlijk niet. Zijn verlangen is ons over het leven te leren 

door natuurlijke dingen als lesmateriaal te gebruiken.  
 
De simpele les die van deze instructies moet geleerd worden is dat HaShem vermengingen haat. 
Dit principe wordt in het Nieuwe Testament naar voor gebracht door Yaacov (Jacob), als hij 
waarschuwt tegen dubbelhartigheid.  
 
Datzelfde principe geeft Yeshua aan de gemeente van Laodicea als hij hen zegt dat Hij wenste dat 

ze of heet of koud waren. Herinner jij je de laatste keer dat je van lauw water dronk? Heet of koud 
was wenselijker geweest. Alles wat je met lauw water wil doen is het uitspuwen. Yeshua zegt aan 
de Laodiceanen zowel als aan ons vandaag: maak een keuze! Blijf geen mengeling. Het maakt Hem 
ziek.  
 

Terug naar de Torah.  

 
De Hebreeën moesten door het dagelijks leven wat HaShem van hen verwachtte. Hij had hen 
verlost en het was Zijn verlangen hen in zegen te zien wandelen. Dat is waarom Hij hen de Torah 
gaf. Hij wist dat hoe dichter ze bij de Torah zouden leven, hoe dichter hun harten bij Hem zouden 
zijn. Hij dichter ze bij Hem waren, hoe groter de zegen zou zijn waarin ze wandelden. Zijn 
verlangen was dat Zijn kinderen gezegend zouden zijn, maar de eerste keuze moest van hen 
komen. Ze moesten kiezen om het leven te leven dat zegen voortbracht. Dit doen wij met onze 

eigen kinderen dagelijks. Waar denk je dat dit patroon vandaan kwam?  
 
Terug naar de Torah.  
 
Terwijl de Hebreeën door hun dagen gingen hadden ze de Torah de hele dag door letterlijk voor 
ogen. Wanneer een man een span moest klaarmaken om te ploegen, kon hij in de verleiding 
komen een ezel te gebruiken in plaats van een os die een dagje vrijaf goed zou kunnen gebruiken. 

Hij kon in de verleiding komen om dat extra handjevol zaad tussen de rijen van de andere 

gewassen te strooien. Zijn besluit om zijn eigen wensen al dan niet te volgen onderwees hem de 
hele tijd over zijn relatie met Zijn schepper.  
 
Zo, hoe doen wij dit vandaag? Ik ben er bijna zeker van dat geen enkele van onze lezers heden in 
verleiding komt om te ploegen met een mix van een ezel en een os. De meesten van ons maken 

ook niet onze eigen stoffen voor het maken van kleren. Nochtans kunnen we deze instructies in de 
21st eeuw tot leven brengen. De volgende keer dat je een kledingstuk koopt, kijk dan of het een 
mengeling is of dat het natuurlijke vezels zijn. Als jullie mannen de bougies in je auto vervangen, 
zorg er dan voor dat je de extra inspanning doet om de andere achteraan ook te vervangen zodat 
je niet met een mix van oud en nieuw rijd. Zoek naar dingen in het leven die mengelingen zijn, wat 
niet zou mogen.  
 

Je vraagt je misschien af, waarom zouden wij door al die last gaan in onze o zo geriefelijke wereld? 
De reden is, dat kleine dingen grote dingen worden. Als we aandacht geven aan kleine details in 
het leven; helpt ons dat te oefenen voor de grotere dingen die later komen.  



 

Wat als Laodicea meer aandacht had besteed aan details? Dan hadden ze misschien een zoete geur 
geweest inplaats van, je weet wel !!  
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