
Shoftim “Rechters ”  

Deuteronomium 16:18–21:9  
Jesaja 51:12–52:12  
2Koningen 7-9  
 
Stop met Torah observeren!  
 
( Ik moet hier een kleine toelichting geven * opdat de tekst tot zijn recht zou komen gebruik ik de 

Engelse betekenis van het woord “ observe” – terwijl in het Nederlands eerder naleven of in acht 
nemen op zijn plaats is –maar de woordspelingen zouden dan verloren gaan.)  
 
Nu ik uw onverdeelde aandacht heb, ga aub. Verder met lezen.  
 
Ik ben nu een aantal jaren op deze reis en ik ben tot de conclusie gekomen dat we allemaal 

moeten ophouden met de Torah te observeren. Om te begrijpen wat ik zeg zouden we allemaal een 
woordenboek moeten opslaan en een kleine opzoeking doen over de definitie van het woord 
observeren. Zie je wat ik bedoel? Het woord observeren betekend iets in de gaten houden of naar 

iets te kijken. Is dat wat we moeten doen met de Torah? Worden we enkel verondersteld wekelijks 
onze ogen over de woorden van Torah te laten glijden? Moeten we gewoon jaar na jaar naar de 
woorden kijken? Ik denk het niet!  
 

Kijk eens even naar Deuteronomium 16:20 en het bovenstaande zal een beetje duidelijker worden. 
In dit vers zien we dat we het recht moeten najagen. In het Hebreeuws is het woord voor recht 
tzedeq, wat veel beter vertaald wordt als gerechtigheid. Verder zegt het vers ons wat te doen met 
dit woord. Merk op dat het niet zegt dat we naar gerechtigheid moeten kijken, maar dat we 
gerechtigheid moeten najagen. Terug naar het woordenboek en we zien dat het woord najagen een 
actiewoord is, om iets achterna te zitten om het te vangen of aan te pakken.  
 

Dus, wat is dan die gerechtigheid waarvan wordt gezegd dat we ze moeten najagen. Is het Yeshua 
en Zijn gerechtigheid in ons leven voorleven dat we moeten najagen of moeten we eerder de 
werken van gehoorzaamheid aan Torah najagen? Het antwoord is natuurlijk ja, of “C” voor “ al het 
bovenstaande”. Tenminste, dat is hoe we het antwoord zouden moeten zien als we vanuit een 
Hebreeuwse geestesgesteldheid kijken inplaats vanuit een Westerse geestesgesteldheid.  

 

Dit alles gezegd zijnde, laten we terugkeren naar het verschil tussen observeren en najagen. 
Iedereen kan een Torah observant zijn. Al wat men moet doen is wekelijks naar de woorden kijken 
om een Torah observant te zijn. Om een Torah najager te zijn is een andere zaak. Om de Torah na 
te jagen moet men lichaam, ziel en geest in de ring gooien. Om Torah na te jagen moeten we ons 
er in smijten, zoals een atleet traint voor een manifestatie. We moeten besluiten te eten, drinken 
en slapen als we oprukken naar het doel, zoals Paulus zei toen hij het einde van zijn eigen reis van 
Torah najaging naderde.  

 
Paulus vertelde aan de Filippenzen dat in de jaren sinds hij de Torah van gezicht tot gezicht had 
ontmoet, hij had nagejaagd, maar nooit had bereikt. Het zou enkel in zijn dood zijn dat het doel 
zou bereikt worden.  
 
Binnen enkele korte weken zullen we aan het einde komen van onze Torah cyclus en weer 
beginnen in Genesis. Misschien is het nu een goede tijd om achterom te kijken en een vraag te 

stellen. Zijn we in het voorbije jaar meer Torah observerend geweest, of meer Torah najagend? 

Hebben we meer tijd doorgebracht met naar de woorden van Torah te kijken, of hebben we 
nagejaagd om ze te pakken en de schatten die ze voor ons bevatten in bezit te nemen? Het 
antwoord is natuurlijk voor ieder van ons persoonlijk, maar het is een antwoord dat we zouden 
moeten najagen.  
 

Ja, Genesis hoofdstuk 1 is juist om de hoek. Wat zou je ervan denken om voor we daar weer 
aankomen het besluit te nemen om nooit meer Torah observeerder te zijn, maar veeleer elk woord 
van leven dat de Torah in zich heeft na te jagen. Wie weet, misschien vinden we in het najagen 
van het geschreven woord een betere relatie met het Levende Woord. Ik bijvoorbeeld kan aan 
geen groter doel of grotere beloning denken.  
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