B'har (Op de Berg Mount Sinai) / B’chukkotai (Naar Mijn Inzettingen )
Leviticus 25:1-27:34

Jeremia 32:6-27; 16:19-17:14

2 Samuél 10-12

Het Land Behoort aan Wie?

Deze week lezen we de geboden aangaande het Jubeljaar. Meer specifiek lezen we dat land nooit
werkelijk kan verkocht worden, maar uiteindelijk tijdens dit speciale jaar moet terug gegeven
worden aan de oorspronkelijke eigenaar. Persoonlijk geloof ik dat dit een gebod is dat specifiek
voor het Land Israél geldt en niet relevant is voor wie in de diaspora leeft. Het is een gebod dat ons
er elk jaar aan herinnert dat het Land Israél, het Beloofde land, het land van ons erfdeel speciaal
is. Israél is speciaal omdat, ook al mag het dan deel van ons erfgoed zijn, het land nooit echt aan
iemand zal toebehoren, omdat het van Hem. Israel is het stuk land uit de hele aarde waarvan de
Almachtige zegt dat het van Hem is. Waarom Hij het koos, ik pretender niet dat ik dat weet. De
vraag waarom is uiteindelijk niet relevant, want in feite heeft Hij het recht eender welk stuk land te
kiezen dat Hij verlangt. Hij is degene die het in de eerste plaats allemaal geschapen heeft.

De hierbovenstaande verklaring legt uit waarom eender hoeveel stormen, aardbevingen, tornado’s,
oorlogen en geruchten over oorlogen dagelijks in het nieuws zijn, het onderwerp over het
eigendomsrecht van Israél is er steeds middenin. Verwacht niet dat dit spoedig zal veranderen,
want tot aan het bittere einde van deze tijd zal het aardse gevecht voor de rechten van Israél met
elke dag die voorbijgaat verhitter worden.

Een aantal jaren geleden schreef een Joodse vriend van mij een artikel dat getiteld is: “Wiens Land
Is het?” Dat artikel is in mijn opinie één van de best geschreven. Het is vrij lang en ik heb de
ruimte niet om het hier in te plakken, maar daarom zal ik een link voorzien. Ik moedig U aan om
de tijd te nemen het te lezen. Gedenk wel dat het niet geschreven is door een Christen pastor of
zelfs niet door iemand die zichzelf Messianic noemt in de zin zoals jij en ik er op een bepaalde
manier mee verbonden zijn. Het is geschreven door een man die ik door de jaren heb leren
liefhebben en respecteren, een man die, als je hem zou vragen zijn leven te geven voor ZIJN
Woord of voor Het Land, in zijn hart het besluit reeds genomen heeft.

http://www.joinedtohashem.org/sh/WestBank.htm

( Nederlandse vert. in bijlage ---de vertaler heeft de vrijheid genomen YHWH te gebruiken en het
woord God voluit te schrijven)

Nota: Als op de link klikken niet werkt, gewoon kopiéren en in uw browser plakken.

Dus, “"Wie heeft het recht om dingen te beslissen over het Land Israél?” Misschien is een even
goede vraag, “Wie heeft geen recht?” Misschien zouden de wereldleiders vandaag naar hun daden
kijken en leren van de woorden van John Wayne die zei, "Het is moeilijk om domheid te stoppen”!
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