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3500 jaar geleden leefden joden in Israël. In 70 na onze jaartelling maakte de Romeinse Keizer Titus daar abrupt een einde aan. 
 
Sindsdien waaierden de overlevenden uit over gans de wereld. Joden werden “dhimmi’s” in de Arabische landen en tweederangsburgers in de Westerse Wereld.  
De diaspora betekende doffe ellende, rampspoed en verdriet. Ook in Europa. Het Turkse Kalifaat heerste eeuwen over Israël. Tussendoor werd nog een slachting aangericht 
door de Kruisvaarders.  
 
Het summum van het antisemitisme werd bereikt tijdens de Tweede Wereldoorlog met de vernietiging van 6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. In 1948 hebben de VN de 
Staat Israël uitgeroepen. Zij werden direct aangevallen door hun Arabische buren. Israël overleefde sindsdien nog enkele Arabische destructieoorlogen. Deze enige 
democratie in het Midden-Oosten werd door nood gedwongen een veiligheidshek te bouwen om haar burgers te verdedigen, met als gevolg de drastische vermindering van 
terroristische aanslagen. Elke Staat heeft de plicht haar burgers te verdedigen.  
 
Dankzij hun onvermoeibare inzet heeft de Israëlische bevolking de woestijn omgebouwd tot een groene, vruchtbare oase. 
 
Europees radicaalrechts reikt nu de hand aan populistisch en extreem- links, vermomd als NGO’s, om de verkoop van de vruchten van het Israëlisch hard labeur te boycotten. 
Het feit dat deze NGO’s éénzijdig een boycot uitroepen tegen Israël en niet tegen bv. Rusland, China, etc… bewijst eens te meer dat zij er een verborgen agenda op na 
houden. Zij doen er alles aan om het Midden Oosten conflict naar België te importeren, met alle gevolgen van dien. 
 
Wij, ECHTE democraten in België, dwarsbomen op vreedzame wijze deze verfoeilijke boycot. Op ELKE boycotactie moet en zal een vreedzame tegenactie volgen. 
 
Wij geven een STEUNTJE AAN ISRAEL en kopen specifiek de overheerlijke Israëlische producten! 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


